
Totem 3: De gierzwaluw  
 
Ben je hier tijdens de zomer? Kijk dan eens omhoog. Zie je daar een vogel in de lucht? Razendsnel 
en nooit stil? Dat is de gierzwaluw, een echte luchtacrobaat.  
 
Hij vliegt zo snel en zo hoog dat je hem bijna niet kunt volgen met je ogen. De gierzwaluw is bijna 
altijd in de lucht. Ja hoor, hij slaapt zelfs vliegend! Alleen als hij een nest heeft rust hij even uit. Zijn 
vleugels zijn lang en sikkelvormig, perfect om te glijden en te duiken. Soms haalt hij wel 200 km 
per uur.  
 
Tijdens de zomer komt hij helemaal uit Afrika naar hier gevlogen, op zoek naar een plek om te 
broeden. Hij nestelt zich graag in oude gebouwen, onder dakpannen, in kleine holtes in muren of 
in nestkasten zoals hier aan de muren van Psychiatrisch Centrum Ariadne. 
 
 In het nest leggen ze hun eitjes en voeden ze hun jongen met vliegende insecten die ze uit de lucht 
plukken: muggen, vliegen, vlinders, alles wat zoemt!  
 
Kijk maar goed naar boven of naar de nestkasten, wie weet komt er eentje dag zeggen! De 
gierzwaluw roept: ‘Wie glipt stilletjes door het gras? Ga op zoek naar de wezel!’ 
 
 

 


