
 

Hopen betekent niet 

dat alles goed zal komen, 

maar eerder: 

dat wat mij overkomt 

zin en betekenis 

zal hebben. 

Vaclav Havel 

HOE ONS BEREIKEN? 

 
Op de afdeling in een persoonlijk of groepsgesprek.  

Op onze burelen op de tweede verdieping van Hemera.  

Telefonisch of via e-mail. 

Ook via verpleging of onthaal kan je ons  

laten oproepen. 

 

Rik De Coninck 

tel. 121 

053/76 21 21 

rik.deconinck@pcariadne.evara.be 

 

Sofie Timmermans 

tel. 366 

053/76 21 11 

sofie.timmermans@pcariadne.evara.be  

Sofie is aanwezig op dinsdag-vrijdag en woensdag. 

 

 

 
                            In herstel verbonden 
 

Uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Zinzorg 

             & 

     Pastoraal 
      [CLIENTEN EN BEWONERS] 

Uitgebreide informatie over ons centrum vind je  
terug op www.pcariadne.be 

 

 

 

 

Psychiatrisch Ziekenhuis Ariadne 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers 

Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • 053/76.21.11 

…………………………………………………………………………… 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde 

Zuidlaan 42 • 9200 Dendermonde • 052/46.90.07. 

 

 De instelling behoort tot de groep Evara, 

Stropkaai 38E•B-9000 Gent•Ondernemingsnummer:0406.633.304. 

                                                                                                                                         

https://ariadne.zenya.work/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a684d8ad-bc1d-48e9-b7d1-67109b059daa
https://ariadne.zenya.work/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d831badc-bbf3-4c80-b6a1-324a67d76e87


 

 

 
 

 

INDIVIDUEEL GESPREK 

 

We staan klaar om met jou in gesprek te gaan. 

We luisteren in vertrouwen naar jouw verhaal 

en helpen mee zoeken naar betekenis, mét 

respect voor jouw persoonlijke overtuigingen. 

 

 

 

Praten over wat je kracht geeft, over hoop en 

liefde en over de kleine dingen van elke dag. 

Praten over het leven met zijn pieken en 

dalen. Praten over waarom wel of net niet 

geloven. 

Of gewoon...even stil zijn. 

 

 

 

Misschien wil je samen bidden of een kaars 

aansteken voor iemand die belangrijk is. 

Samen zoeken we naar symbolen en rituelen 

om ons mens-zijn te uiten. 

GROEPSGESPREK 

 

In groep wisselen we van gedachten over 

levens- beschouwelijke thema’s. 

Dit doen we aan de hand van verhalen, 

liederen, een creatieve werkvorm... 

 

Op die manier zoeken we naar wat zin kan 

hebben voor onszelf, voor ons leven, voor 

onze omgeving. 

 

Op de afdeling hangt een aankondiging van 

de bijeenkomsten van de 

zinbelevingsgroepen. 

 

Iedereen is welkom! 

VIERINGEN, RITUELEN, SACRAMENTEN 

De kapel of stille ruimte vind je op de 

benedenverdieping van Hemera. 

Deze ruimte is elke dag open van 8u tot 

18u. Je kan er gewoon vertoeven, rust 

vinden, mediteren of bidden. 

 

Op vaste tijdstippen zijn er vieringen 

in deze kapel: 

Maandag 9u30 woord- en communiedienst. 

 

Een overzicht van dit liturgisch aanbod 

hangt op elke afdeling. 

 

Op sommige afdelingen is er 

regelmatig een gebeds- of 

communiedienst. 

 

Wie dat wenst, kan de communie op de 

kamer ontvangen. 

 

De sacramenten van verzoening en 

ziekenzalving kunnen aangevraagd 

worden. 

We gaan mee op zoek naar wat voor jou zingevend kan zijn 

 

 

 


